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Hallo, ik ben Behzad Rezaei en ik kom uit Abadan in Zuid Iran. Ik heb op de HU en op de Tu Delft gestudeerd. Tegenwoordig ben ik getrouwd en heb ik twee kinderen.





Ik woonde met mijn familie op de grens van Iran en Irak. Tussen die twee landen was er een grote oorlog met 1,5 miljoen doden. Aangezien het niet meer veilig was in de grensstad zijn we gaan verhuizen van Abadan naar Shiraz.
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Mijn vader bracht me van Shiraz naar de grens van Turkije waar een vriend mij vervolgens naar Frankfurt zou brengen want daar woonde al een broer van mij. Maar in plaats van mij naar Frankfurt te brengen bracht hij me naar Utrecht Centraal.




[image: ]Aangekomen in Utrecht Centraal heb ik 9 dagen onder de roltrappen richting Vredenburg geleefd. Ik was toen 17,5 jaar oud en ik sprak de taal niet.


Ik zat naast een radiator om mezelf warm te houden. De “vriend” had intussen wel mijn geld meegenomen en was er vandoor gegaan.




Ik vroeg andere mensen die op mij leken om hulp en uiteindelijk hielp iemand me die me meenam naar Zeist en alles uitlegde.












De 1ste zeven jaar werd ik 4 keer het land uitgezet.
Maar uiteindelijk mocht ik blijven.

Het belangrijkste wat ik moest doen was de taal leren. Ik kreeg lessen en las de krant, alles wat ik niet begreep onderstreepte ik en zocht het op. Ik heb eerst 3 weken Mavo gedaan daarna 4 maanden Havo en ben daarna naar het HTS gegaan. Door klusjes voor geld te doen kon ik naar school en daarna door een beurs kon ik neurowetenschapen studeren
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Ik kom uit een gezin met 11 kinderen, 3 broers zijn al overleden, net als mijn ouders. Drie van familieleden wonen nog in Iran, 2 broers en 1 zus. De andere 6 wonen ergens anders in het buitenland. Ik ben de jongste van allemaal en de oudste is 18 jaar ouder.







Volleybal vereniging
Solliciteren

In Nederland kon ik op de arbeidersmarkt geen werk vinden. Iedere keer als ik op gesprek ging werd ik afgewezen.

Op de volleybal vereniging zat de dochter van Pieter Boomsma en toen mocht ik wel een klus komen doen bij de Boomsma familie








Ik heb daarna samen met Teun Crum een eigen bedrijf opgestart en ik krijg nu ook grotere opdrachten.









Soms zijn er momenten dat ik terug wil naar waar ik vandaan kwam. Helemaal met de dood van mijn ouders, zij hadden ook alzheimer en dat maakte het voor mij erg zwaar.


Teun vult mijn zwakke punten aan zoals gestructureerd werken.



[image: ]
Ik heb zelf nooit het inburgeringsproces doorlopen maar heb wel veel mensen geholpen. Het inburgeringsproces gaat uit van het politieke idee “one size fits all” en dat is niet waar. Waar het om moet gaan is dat mensen zich in de samenleving normaal kunnen voelen want door gelukkig te zijn kan men leren en beter verbinden met de omgeving. Dan zullen mensen ook sneller kunnen inburgeren in het land van aankomst.
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Als laatste wil ik nog zeggen dat kwetsbaar zijn niet per se een slecht ding is. Als je kwetsbaar bent zullen mensen je ook sneller aardig vindt en als je kwetsbaarheid toont zijn mensen sneller geneigd om je vooruit te helpen.
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